
Aartje van Dolderen Vechtster voor haar 

goede naam  
Geboren in Rhenen in 1779, gestorven in 
Rhenen in 1859 
 
Aartje van Dolderen wordt beschimpt door 
lieden uit Achterberg. Ze laat het er niet bij 
zitten en stapt naar de rechter. Een 
opvallende daad, die getuigt van fierheid en 
zelfbewustzijn van een vrouw, begin 19de 
eeuw.  
 
 
 

 
Wie is Aartje van Dolderen?  
Aartje wordt op 17 februari 1779 gedoopt en is het jongste kind van Willemijntje Jelissen en 
Aelbert van Dolderen. Ze trouwt in 1807 en zes maanden later baart ze haar eerste kind, 
zoon Aalbert. De vader, Dirk van Dijk, lijkt van lage komaf te zijn. In zijn geboorteakte wordt 
geen vader genoemd. En bij zijn overlijden blijken beide ouders onbekend. 
Aartjes huwelijk kun je makkelijk als een moetje wegzetten, omdat ze zwanger is. Dat komt 
vaak voor.  
 
Spotlied 
Iemand wil Aartje een hak zetten. Zangers uit Achterberg maken een spotlied op de 
zwangere Aartje. Een lied van twaalf coupletten, geschreven op de populaire melodie van 
‘Die mey die ons de groente geeft’. Het lied beschrijft hoe een plaatsgenoot genaamd 
Alebertje elke vrijer afwijst en trouwt met een vechtende armoedzaaier. Het spotlied wordt 
in druk grif verkocht. Het zal regelmatig te horen zijn geweest in de straten van Achterberg 
en Rhenen. Aartje start echter een rechtszaak om haar naam te zuiveren. Er volgen 
verschillende verhoren, waarbij iedereen aangeeft van niets te weten. Hoe het vonnis luidt, 
daarover is niets bewaard.  
Aartje en Dirk ze zijn 44 jaar getrouwd geweest. Dirk overlijdt in 1851 op 74-jarige leeftijd en 
Aartje overlijdt 8 jaar later. Ze is dan 79. Het spotlied heeft hen niet uit elkaar gedreven. 
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Geen Vryer kwam die zy vernam, Al 
was hy nog zoo aardig,  
Al had hy stof van eer en lof,  
Tot spotten was zy vaardig,  
Daar kwam nooit niemand haar 
gelyk,  
Hoe schoon in schyn dat hy mogt 
zyn, 
Al was hy de allerbeste,  
Maar een klyner kwam op het lesten  

Couplet 4 uit het lied 


