
 

Adelinde, vecht voor haar positie 

Echtgenote van Radboud , heerser in Rhenen, begin 4e eeuw 

na Chr. 

Machtige vrouw 

Adelinde woont in het Rhenen van de nadagen van het West 

Romeinse rijk. Een gebied met gemengde bewoning van 

Franken en Friezen. Het zijn onrustige tijden. Een instortende 

economie door het vertrek van de Romeinen uit het gebied 

beneden de Rijn, overstromingen door een veranderende 

rivierloop en grote overstromingen, een sterk afnemende 

bevolking.  

We kennen de naam van Adelinde uit mondelinge overlevering, want veel werd nog niet 

geschreven. Opgegraven objecten en restanten van bouwwerken die te dateren zijn in die 

tijd ondersteunen dat verhaal . Ook kunnen we e.e.a. afleiden uit schriftelijke bronnen van 

elders. 

Uit mondelinge overlevering kennen we dus de geschiedenis van Adelinde. Zij is in het 

verhaal over Cunera van Rhenen de echtgenote van de kennelijk in onze streken machtige 

heer Radboud. We weten dat er in het Rhenen van die dagen inderdaad sprake was van een 

machtscentrum. De vondst in Achterberg van o.a. een serie ceremoniële gouden 

halskettingen wijst daarop. Ook de aanwezigheid van een ringwalburcht op de Grebbeberg 

draagt bij aan onze kennis daarover.  

Conflict met Cunera 

Radboud redt de heldin van het verhaal, Cunera , uit de slachtpartij van het Engelse 

gezelschap van de heilige Ursula en neemt haar mee naar zijn herenboerderij in Rhenen. In 

deze polygame wereld is een nieuwe vrouw, die zich geliefd weet te maken, een bedreiging 

voor de positie van een echtgenote en dus van Adelinde. Als Radboud op enig moment , de 

sleutel van zijn schatkist niet meer toevertrouwt aan Adelinde maar aan Cunera, is het 

Adelinde duidelijk: ze moet vechten voor haar positie.  

Moord  

Ze wurgt Cunera als Radboud op jacht is. Uiteraard blijft haar daad niet onopgemerkt. Als 

Radboud haar dan vervolgens verstoot , pleegt ze zelfmoord door zich in de Rijn te storten. 

Een begrijpelijk daad voor een verstoten vrouw die in die harde tijd waarin vrouwen niet 

telden, geen toekomst had.  


