
Dina Moinat 1871-1932  
Opkomend zelfbewustzijn in de ‘mevrouwenbuurt’ 

Dina wordt in 1871 geboren in de gemeente Schermer (NH) en 

ingeschreven als Huiberdina Roelofina Johanna Moinat. Haar 

vader is daar hoofdonderwijzer, maar overlijdt als zij zes jaar is. 

Het gezin verhuist dan naar Rhenen, waar haar moeder is 

opgegroeid.  

Jeugd 

Over haar jonge jaren is weinig bekend. Op latere leeftijd heeft ze 

een probleem met haar heupen waardoor ze mank loopt, maar of 

dat in haar jeugd ook al zo was, is onbekend. Ze stamt uit een 

muzikale familie en is daarom vermoedelijk ook als kind muzikaal 

actief. Haar broer Abraham wordt muziekdocent, dirigent en organist van de Cunerakerk. 

Dina geeft zangles. Een tijdgenoot omschrijft Dina als “heel muzikaal“.  

Dina trouwt op 11 oktober 1900 met de 42 jarige Roelof Jesse en volgt haar man naar Leiden 
waar hij werkt bij het Rijksmuseum voor Oudheden. In 1907 komt er een eind aan zijn 
loopbaan. Ze kunnen rentenieren in Rhenen vanwege enkele erfenissen. Het huwelijk blijft 
kinderloos, maar staat bekend als een goed huwelijk.  
 
De mevrouwenbuurt  
Het echtpaar Jesse - Moinat koopt een herenhuis aan de Herenstraat, tegenover de 
Achterbergsestraatweg. Een deftige straat in het Rhenen van die dagen, want in de 
volksmond heet het daar “de mevrouwenbuurt”. In die tijd worden arbeidersvrouwen 
aangesproken met “vrouw”, blijven middenstandsvrouwen hun hele leven “juffrouw” en 
alleen de vrouwen uit de bovenlaag van de bevolking staan erop dat ze na haar huwelijk 
worden aangesproken met “mevrouw”. Dat is overal zo, maar in Rhenen dat behoorlijk 
standsbewust is, leidt dat tot een dergelijke, vermoedelijk ook wat plagerige, typering van 
een buurtje.  
Het echtpaar wordt maatschappelijk actief in Rhenen. Niet alleen Roelof, maar zeker ook 

Dina. Dan blijkt, net als overal elders, dat ook in Rhenen de vrouwenemancipatie begint bij 

de meer zelfbewuste vrouwen uit de “betere“ klasse.  

Maatschappelijk actief 

Dina blijft, hoogst opmerkelijk voor die tijd, ook na haar huwelijk zangles geven. Maar nog 

opmerkelijker misschien, haar naam duikt op als lid van enkele verenigingsbesturen. Het 

verschijnsel “vereniging” is in die dagen nog jong en de besturen ervan worden tot ver in de 

20ste eeuw vooral gevuld met mannen. Maar Dina wordt voorzitter van het bestuur van de 

naai- en breischool en bestuurslid van het Protestants Bestedelingenhuis, later Rusthuis en 

nog later verzorgingshuis de Tollekamp. Overigens is haar man ook lid van beide besturen 

wat in hedendaagse ogen merkwaardig is en ook niet meer zou worden toegestaan.  

Vechten voor vrouwenkiesrecht 

Het lijkt erop dat Dina ook lid is geweest van de Rhenense afdeling van de Vereniging voor 

Vrouwenkiesrecht, waarvan mevrouw Meerdink – Schepel voorzitter is. 



Ongetwijfeld is Dina in mei 1919 dan ook zeer tevreden als de initiatiefwet van Tweede 
Kamerlid Henri Marchant tot wijziging van de kieswet wordt aangenomen. Wat een 
overwinning, schrijft het maandblad van de Vereniging: 
Zoo is dan eindelijke de zege ons! Eindelijk na langen, zwaren strijd het Vrouwenkiesrecht in 

de Tweede Kamer aangekomen! Een jubeldag voor de onvermoeide strijders, de 9e mei 1919, 

die in de geschiedenis der vrouwenbeweging zal worden geboekstaafd als de datum van 

groote beteekenis, als het historische moment, waarop den vrouwen werd recht gedaan. 

(Uit: Maandblad van de Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht) 

 

Dina overlijdt op 61 jarige leeftijd en wordt op de Algemene Begraafplaats aan de 

Achterbergsestraatweg begraven, in het graf bij haar moeder waar later ook haar man is 

bijgezet. 
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