Dina van Drunick Reizigster
Geboren in Rhenen in 1898, gestorven in Rhenen in 1996

Wat als je geliefde aan de andere kant van de wereld woont en
je toch wilt trouwen?

Gerardina - Dina - van Drunick trouwt op 2 september 1926.
Haar bruidegom is op dat moment op Oost-Java. Twintig dagen
na het huwelijk vertrekt Dina op ‘De Insulinde’ vanuit Rotterdam
naar Indié. Dina komt dan wel uit Rhenen, maar verblijft jaren in
andere werelden.

Dina trouwt met de Hndschoen

Dina trouwt ‘met de handschoen’.

Haar aanstaande wordt daarbij vertegenwoordigd door een gevolmachtigde: Dina’s zwager
Lambertus Wanders. Vroeger lag de handschoen van de bruidegom echt op het altaar, later
wordt de term meer symbolisch gebruikt. Dina draait haar hand niet om voor ver reizen. Met
haar man Charles komt ze regelmatig terug naar Nederland. Dan logeren ze bij vrienden en
familie in Rhenen. In 1939 scheiden ze. Dina blijft in Indonesié en verhuurt daar twee huisjes.
Een ervan heet ‘Rhenen’.

Zware tijden

Maurits Morpurgo, dirigent van het koor waar ze lid van is, wordt haar nieuwe echtgenoot.
Het is 1941, vlak voor de inval van de Japanners. Internering volgt in 1942. Dina verblijft tot
1946 in verschillende kampen, ongetwijfeld onder beroerde omstandigheden en gescheiden
van haar man. Na de overgave van de Japanners en het uitroepen van de Indonesische
onafhankelijkheid vertrekken ze naar Sydney en vandaar naar Nederland. Maar Indonesié
blijft trekken, ondanks de onafhankelijkheidsstrijd die daar is uitgebroken. Een jaar later
varen ze alweer naar Soerabaja. De vakantiehuisjes die ze exploiteerde worden weer
verhuurd. Maar nadat eind 1949 de Indonesische onafhankelijkheid ook door Nederland
wordt erkend en de Nederlandse troepen vertrekken, moeten zij ook gaan. In 1950 keren ze
definitief terug naar Nederland.

De Uiver

Op 15 december 1934 verstuurt Dina’s zwager (Gerrit Klomp uit Achterberg) een brief aan
Charles en Dina in Soerabaja. Die wordt samen met 51.000 andere poststukken met het
beroemde vliegtuig de Uiver vervoerd. Dit met de belofte ‘uw kerstkaarten per Uiver -
binnen 11 dagen hebt u antwoord’ . Helaas stort het vliegtuig neer in Syrié. De brief wordt
desondanks 14 dagen na verzending bezorgd in Soerabaja.
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