
Everdina Rijka de Vos  

De vrolijke weduwe met een heel gezellige gelagkamer in de 

stationsrestauratie 

Juffrouw Van Minnen 

Op de hoek van de Herenstraat/Molenstraat stond ooit 

Hotel Pension café restaurant van Wed. Van Minnen.  

 

Dit hotel is genoemd naar een Pieter van Minnen. Zijn weduwe Everdina Rijka de Vos is ook 

pachtster en ‘buffethoudster’ van de stationsrestauratie van het H.IJ.S.M.- treinstation van 

Rhenen. Zij woont zelf in het stationsgebouw en krijgt in 1891 een vergunning voor de 

kleinhandel in sterke drank voor de ‘wachtkamers der 2e en 3de klasse en op de perrons van 

bedoeld station aan de lijn Amersfoort-Kesteren’. Deze weduwe onder de naam juffrouw 

Van Minnen maakt van de restauratie een gezellige gelagkamer waar 's avonds gekaart en 

geborreld kan worden. 

Spoorlijn Amersfoort-Kesteren 

In 1886 wordt de spoorlijn Amersfoort-Kesteren geopend. Deze spoorlijn overbrugt de Rijn 

met een nieuwe spoorbrug bij Rhenen, indertijd een belangrijke Noord-Zuid-verbinding.  
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