
Jacoba Adriana van Veenendaal (1910 – 2002) 

Samen met haar ouders, mede grondlegster hotel Paviljoen 

Geschiedenis Hotel het Paviljoen 
Het hotel start in 1923 als ‘t Paviljoentje.’ Een uitspanning 
waar gasten zich kunnen opfrissen na een dagje uit op de 
Grebbeberg. Jacoba en haar ouders hebben het bedrijf 
gesticht. Haar vader is Geurt van Veenendaal. Jacoba 
trouwt in 1935 met Karl Wilhelm Schielein, van Duitse 
afkomst die al in begin jaren 20 als kind naar Nederland 
komt. Hij is mede oprichter van de Sportvereniging Sparta in 
Veenendaal en geeft daar les aan zijn toekomstige vrouw.  
Zij en haar man nemen de uitspanning ’t Paviljoentje’ over 

en daarmee is mevrouw J.A. Schielein-van Veenendaal de 

grondlegster van hotel Het Paviljoen. 

Tweede Wereld Oorlog 
Zij verbouwt het ‘Paviljoentje’ tot een café en daarna komen er 
kamers voor pensiongasten. Tijdens de meidagen van 1940 wordt 
de familie met de overige Rhenenaren geëvacueerd per rijnaak. 
Het Paviljoentje wordt de commandopost van waaruit Majoor 
Landzaat de slag om de Grebbeberg leidt en waar hij uiteindelijk 
sneuvelt. Het hotel wordt totaal vernietigd, vreselijk om te zien 
als ze terugkomen. Heel veel is verbrand ook hun woonhuis 
achter het bedrijf gaat in vlammen op. Toch neemt het hotel een 
belangrijke plaats in tijdens de Tweede Wereldoorlog, onder 
andere voor het verzet. Na de februari staking kunnen 
achtervolgden hier onderduiken. Tijdens hongerwinter volgt 

evacuatie met familie naar Driebergen. Met fiets en handkar onderneemt ze voedseltochten 
naar Steenwijk, net zoals veel landgenoten. Hoewel vrouwen van Duitsers aanspraak kunnen 
maken op extra voedselbonnen, weigert ze deze aan te nemen: ze wil behandeld worden als 
iedere andere Nederlander. 
 
Na de oorlog 
Na de oorlog staat mevrouw Schielein een stukje grond af aan Wilhelmina van den 
Nieuwenhuizen, weduwe van majoor Landzaat. Op deze plek waar haar man door de 
Duitsers is neergeschoten, verrijst een wit huisje.  
Hoewel ze al die tijd al het hotel runt  en de herbouw samen met haar ouders regelt, nemen 
zij en haar man het hotel pas in 1948 formeel over. 
In 1948 opent het herbouwde Hotel Het Paviljoen haar deuren. Tot medio 1982 wordt het 

hotel geëxploiteerd door de familie Schielein. Mevrouw Schielein heeft tot haar overlijden in 

2002 in een huisje achter het hotel gewoond. 

Oorlogsbelevenissen 
Haar man Karl Wilhelm heeft, als Duitser, de plicht zich te melden voor legerdienst. Doet hij 
dat niet, dan wordt zijn hele gezin opgepakt. Adriana staat er alleen voor en zorgt voor de 
herbouw van het hotel. Haar man komt als gewonde via Zuid Frankrijk en Normandië, in 
Engeland en VS terecht als Prisoner of War. Hij heeft daar vooral gewerkt als tolk. 



Adriana weet tot 1946 niet of hij nog leeft. Dat jaar wordt hij teruggestuurd naar Gronau in 

Duitsland. Illegaal steekt hij de grens over en reist naar Rhenen. Zijn verblijf in Nederland 

wordt gelegaliseerd door een Non-ennemy verklaring, o.a. ondertekend door tandarts 

Visser. 

  
 

 


