
Jenneke (Jenny) de Jong  (1920 - 1964)
Ondernemer in damesmode

Jenneke is de dochter van Gerrit de Jong en Willemijntje van Kreel. Haar 
ouders zijn ondernemers en hebben een pension aan de Bantuinweg met
de naam 'Pension Huize Jenneke'.
Als Jenny in 1939 trouwt met David Wilhelmus de Jong, in Rhenen 
bekend als Dof, blijft zij dus een De Jong.

Mode- en Hoedenzaak
Jenneke is een actieve vrouw die zelfstandig een mode- en hoedenzaak 'Maison Jenny' start, eerst 
aan de Bantuinweg en later op de Frederik van de Paltshof. Dat is nog erg ongebruikelijk in Rhenen.
Ongehuwde vrouwen die ondernemen met een vrouwelijke partner, opvallend vaak een zus, zien 
we sinds de 19e eeuw. En vrouwen die het gezinsbedrijf gaande houden na het overlijden van hun 
man zijn er in alle tijden geweest. Maar Jenneke , die het alleen oppakt, is een van de eersten en 
wordt zo een bekend gezicht in Rhenen. 

Rhenense Rode Kruis 
Naast haar modezaak is Jenny ook vrijwilliger bij het Rhenense Rode Kruis, ze hoort bij de Colonne.
De Colonne heeft als taak op te treden als ergens grootschalige medische bijstand nodig is en 
bestaat voornamelijk uit mensen met medische/verpleegkundige ervaring. Het EHBO-diploma is 
een vereiste, maar tijdens de wekelijkse bijeenkomsten wordt ook onderricht gegeven in allerlei 
aanverwante vaardigheden en kennisonderdelen. De leden van de colonne zijn allemaal 
vrijwilligers en overwegend vrouwen.

Fanny Blankers-Koen bij maison Jenny
In 1950 brengt Fanny Blankers-Koen, meervoudig olympisch kampioene, een
bezoek aan Rhenen. Behalve Ouwehand's Dierenpark bezoekt zij ook 'Maison
Jenny' om in de winkel een hoedje te passen dat Jenny de Jong zelf ontworpen en
gemaakt heeft. Op de foto in de winkel, zien we via de spiegel zowel Fanny
Blankers-Koen als Jenny de Jong. 

Jenny overlijdt op haar 25e huwelijksdag in 1964. Haar winkel wordt nog een tijd
lang door Dof,  hun dochter Milly (geboren 1950) en twee medewerkers voortgezet.
Haar man blijft boven de winkel wonen. Uiteindelijk is het huis (voormalig Maison Jenny) verkocht 
aan Reisbureau Bos. 
Op een oude foto is de feestelijk versierde winkel te zien tijdens de bevrijdingsfeesten.

Bron:
Dr. A. J. de Jong Rhenense geslachten - De familie de Jong, Deel II OUD RHENEN - twintigste jaargang - 
september 2001


