Mia Koning-van der Veen 1919-2004
Maatschappelijk en actief betrokken bij Rhenen

Jeugd in Indié

Mia is geboren in Zeist op 29 augustus 1919. Het
gezin vertrekt na de Eerste Wereldoorlog naar
Nederlands-Indié en vader werkt daar als architect .
In 1924 bouwt hij in Sabang (Noord-Sumatra) een
aantal werken. In1930 keert het gezin terug naar
Nederland en vestigt zich in Den Haag.

Mia trouwt met Jan Hendrik Koning in september 1946 in Burgh in Zeeland.

Maatschappelijk betrokken en actief

In1973 komen Jan en Mia vanuit Den Haag in Rhenen wonen. Op het Kerkplein 18 met
uitzicht op de middeleeuwse Cuneratoren, waarvan de restauratie van de oorlogsschade dan
nog in volle gang is.

Mia wordt bestuurslid van de historische vereniging oudheidkamer Rhenen e.o. en
bestuurslid van de lokale VVD afdeling.

In de jaren 1970 en 1980 heeft Mia de heilige Cunera weer in de schijnwerpers gezet. Op
haar initiatief en door haar doorzettingsvermogen krijgt Rhenen in 1975 rijkssubsidie voor de
restauratie van het Oude Raadhuis aan de Markt, nu Stadsmuseum Rhenen.

Cunerawandkleed: cultureel erfgoed van Rhenen

Ter gelegenheid van de restauratie van het Oude Raadhuis bedenkt Mia Koning om “een
wandkleed met de Cuneralegende aan te bieden aan de gemeente Rhenen als geschenk van
de vrouwelijke bevolking van Rhenen, Elst en Achterberg”. De geschiedenis van de
realisering van dit idee, van de problemen die zich voordoen tijdens het werk en in de j aren
na de voltooiing, van de restauratie van het wandkleed en haar zorg voor en over de
toekomst zijn opgenomen in de publicatie “Een boekje open over het Cunerawandkleed”.

In het ‘Oude Raadhuis’ op de Markt hangt tot voor kort het prachtige Cunerawandkleed. Na
de verbouwing tot Stadsmuseum is er geen muur meer over om dit terug te hangen. Het
wandkleed heeft voorlopig een onderkomen in het Huis van de Gemeente, tot een nieuwe
plek gevonden is.

Auteur
Dat Mia ook literair uit de voeten kan, blijkt uit een drietal gepubliceerde boeken en een
toneelstuk.

In 1986 schrijft zij een lekenspel in 6 taferelen onder de titel “Sinte Cunera heilige van
Rhenen”. Dit spel voeren de burgers uit de gemeente Rhenen in 1987 op, buiten bij de
Cunerakerk.

In 1991 verschijnt “Dromen over Sabang” een bijzonder en uniek boek, dat een uitgebreide
omschrijving geeft van de sociale samenleving in deze belangrijke havenplaats op de route
Nederland-Batavia. Mia brengt daar een groot deel van haar jeugd door van 1920 tot 1930.



“Een boekje open over het Cunerawandkleed” (1994), is een opmerkelijk verhaal, een
fascinerende petite histoire over het ontstaan van het Cunerawandkleed. ”... een stukje
geschiedenis van een vrouw en een stad, die elkaar helemaal gevonden hadden.”

In 1997 verschijnt nog van haar hand “Schepen op postzegels”.

Laatste rustplaats
Mia overlijdt op 2 maart 2004 in Oosterhout, 84 jaar oud.
Zij ligt in Rhenen begraven op de Larikshof en daardoor blijft haar sterke band met Rhenen.
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