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Professioneel werkende gehuwde vrouw en moeder en  
ondernemende verloskundige met praktijk in Elst 

1935 te Makassar (Indonesië) –2013 te Wageningen 
 
“Het leven was fantastisch, behalve het laatste stukje!” 
Een vroedvrouw en verloskundige in hart en nieren. 
 
 

Jeugdjaren 
Renée groeit op in Nederlands Indië. Op 14-jarige leeftijd komt zij vanuit Indonesië naar 
Nederland met haar ouders en een broertje. Getekend door kampervaringen van de oorlog 
worden ze in Amerongen opgevangen in huis de Majoor, een contractpension dat afgehuurd 
wordt door de rijksoverheid voor de opvang van repatrianten uit Indië, nadat dat land 
onafhankelijk werd. De Utrechtse Heuvelrug is qua contractpensions oververtegenwoordigd, 
vanwege het toeristische karakter van de streek. “Hotels en pensions hebben maar wat 
graag vaste inkomsten zo vlak na de oorlog, toen het toerisme op zijn gat lag."  
Renée is leergierig en gaat naar de HBS in Wageningen. In de bus naar school ontmoet ze 
Evert haar latere man. Renée kiest voor de opleiding vroedvrouw in Rotterdam.  
 
Ondernemende professional 
Zij trouwt in 1958 met Evert en krijgt vier zonen die voor een druk gezin zorgen.  
In 1960 start ze enthousiast met haar praktijk verloskunde in Elst (Utr.), in een tijd dat de 
plaats voor elke getrouwde vrouw met kinderen nog thuis is. In het begin fietst ze naar haar 
cliënten en later is de solex een prima vervoermiddel. 
Ze regelt zelf haar waarneming met collega’s Hennie Bokje uit Veenendaal en Tonnie van 
den Berg uit Wageningen. De praktijk groeit en de auto doet zijn intrede. 
Haar werk gaat boven alles. Als er iemand belt, staat ze klaar en rijdt weg. 
Als één van de eerste verloskundigen heeft zij een echo apparaat en via "gewoon doén" en 
kijken doet ze hiermee ervaring op. Als de automatisering zijn intrede doet, koopt ze een 
computer en gaat ze aan de slag. 
Renée is het voorbeeld voor elk verloskundig handelen, waarbij een groot gevoel van 
betrokkenheid en oog voor het unieke van elk mens en zijn situatie, de basis moet zijn. 
 
Laatste jaren 
In 2000 stopt ze met haar praktijk, die inmiddels uit drie verloskundigen bestaat. 
Na haar afscheid van de vele cliënten, kinderen, collegae, huisartsen en gynaecologen gaat 
ze reizen met Evert en genieten van de kleinkinderen. 
Deze tijd heeft helaas maar kort geduurd. Haar man is na een korte ziekte al snel overleden. 
Bij Renée openbaren zich de eerste symptomen van de ziekte van Alzheimer. Haar laatste 
levensjaren is zij verzorgd in een verpleeghuis te Wageningen. 


