
 
De susteren van het St.Kunera-gilde  

Het Cuneragilde is in1392 gesticht. Ten tijde van 

de Cunera verering en de start van de bouw van 

de Cunerakerk ca 1400. Het Gilde is opgericht 

door geestelijken (Duitse Orde) en leken 

(notabele burgers in Rhenen). Het is een 

gemengd gilde. Hun taken bestaan uit het 

verzorgen van kerkbegrafenissen, verplicht 

bijwonen van een aantal missen en vespers, 

branden van kaarsen en bidden/zingen voor het 

zielenheil van overleden broeders en zusters. Na 

1683 worden er geen nieuwe leden meer 

geregistreerd. De middeleeuwse broederschap heeft tot ruim 100 jaar na de Reformatie 

bestaan. 

Opmerkelijke zusters 

Kunera Vereest (geb ca 1650 – overl. ca 1728) staat model voor de zusters van het 

St.Cunera-gilde. Zij is een voorname vrouw met familiebanden binnen het gilde. Kunera 

Vereest is, samen met haar waarschijnlijke zusters Leijsbet, Alida en Johanna Vereest, één 

van de laatst geregistreerde vrouwen van het Cuneragilde anno 1683. Zij trouwt op 1 januari 

1683 met weduwnaar Herbert de Wijs. Haar vader, Anthonij Adriaensz Ver Eest, gildelid en 

waarschijnlijk gildemeester, heeft dochter en schoonzoon voorgedragen. Herbert de Wijs is 

ook een gegoede burger en eigenaar van de molen bij de Westpoort.  

Reformatie 

Opmerkelijk is dat Kunera Vereest geboren is en lid wordt van het Cuneragilde ná de 

Reformatie in Rhenen ca 1578, waarbij de Cunerakerk onder Protestants beheer komt. Zijn 

het Rooms Katholieke burgers die zich verzetten tegen de nieuwe kerkelijke gezindte van het 

Protestantisme? De 5 kinderen van Kunera Vereest zijn gedoopt in de RK kerkelijke 

gemeente Wageningen. We weten dat het echtpaar en meerdere gildeleden tevens lid zijn 

van andere religieuze gilden in Rhenen, het Heylig Sacramentsgilde en het Heylig Cruysgilde 

dat meer centraal staat in Wageningen en Amerongen. Is het status? Saamhorigheid? 

Familiebanden? Bezittingen? In 1686 wordt een “seeckere huijs in de Lange Heerestraat met 

een kleijn huijsken daer annex” door Antoni en Jan Vereest getransporteerd op naam van 

Kunera Vereest en haar echtgenoot. 

 


