
Wendelmoed van Rhenen 

Geeft in 1267 toestemming aan haar man om in te treden in de orde 

van de Duitse Ridders 

 

Hugo van Rhenen en zijn vrouw Wendelmoed bezitten in 1250 vele 

landerijen, waaronder het bos ‘apud Rembrechten’, oftewel 

Remmerstein. Dit landgoed was in de vijftiende eeuw in handen van het geslacht Van Rhenen als tijnsgoed 

van het Duitse Huis te Rhenen, een van de commanderijen van de Ridderlijke Duitse Orde die van 1277 tot 

1630 in Rhenen was gevestigd. Deze commanderij was gesticht naar aanleiding van een schenking door 

Graaf Otto van Bentheim. Hugo van Rhenen en Otto van Bentheim zijn beiden van edelvrije, grafelijke 

komaf. Hugo is hoogstwaarschijnlijk een bastaard uit het geslacht dat in de twaalfde eeuw bisschop 

Godfried en zijn broers Tidricus en Gerlacus, burggraven van Utrecht, heeft voortgebracht.  

Hugo en Wendelmoed krijgen geen kinderen. Wendelmoed geeft haar man daarom toestemming om eind 

1267 in te treden bij de Duitse broeders. In hetzelfde jaar schonk Hugo van Rhenen al landgoederen op de 

Larenberg, in de Marsch bij Remmerden en te Oerde aan de broeders. Ook in 1259 en 1263 zijn er 

transacties met de broeders van het Duitse huis. Hugo van Rhenen, Otto van Bentheim en Gysbert van 

Amstel zijn betrokken bij de stichting van het Duitse huis van Rhenen. 

Ridderlijke Duitse orde in Rhenen 

De Rhenense afdeling houdt zich bezig met de zielzorg, de bouw van de Cunerakerk en de bevordering van 

de Cunera verering. De orde vormt zich na de reformatie, eind 16e eeuw, om naar een protestantse 

liefdadigheidsorde. In 1630 wordt de commanderij in Rhenen opgeheven, maar de orde als zodanig bestaat 

nog steeds. 
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Commanderij van de Duitse Ridders 

in Rhenen Virtueel Rhenen 
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