Wilhelmina van den Nieuwenhuizen Soldatenvrouw
Geboren in Amsterdam in 1893, gestorven in Rhenen in 1967

Onvoorwaardelijk gelooft Wilhelmina van de
Nieuwenhuizen in haar man, majoor Landzaat. Hij is
commandant van het bataljon 8-Rl, dat in de meidagen van
1940 de Grebberg moet verdedigen. Landzaat sneuvelt en
komt nooit meer thuis. Wilhelmina’s verdere leven staat in
het teken van haar held.

Wilhelmina wordt geboren in Amsterdam, in 1893. Majoor
Willem Pieter Landzaat is haar tweede echtgenoot. Ze wonen
in Arnhem als in 1940 de algehele mobilisatie van zijn
bataljon in Rhenen moet plaatsvinden. Landzaat wil vrouw en
zoon voor de Grebbelinie hebben als het spannend wordt, daarom verhuist zij met haar zoon
naar Scheveningen. Hij waarschuwt haar dat hij zich niet zal terugtrekken of overgeven als
het er op aan komt. Op 13 mei 1940 sneuvelt hij. Enkele dagen later gaat Wilhelmina op
zoek. Ze identificeert zijn lichaam aan de hand van een brillenkoker en zegelring.

De foto die de weduwe laat maken bij Studio Merkelbach in Amsterdam, met de postuum
aan hem toegekende onderscheiding, onderstreept hoezeer haar leven in het teken staat
van hem. Ze vecht voor haar mans grafrust. Op 6 september 1940 verschijnt haar brief in de
krant. De kop luidt: ‘Laat onze dooden rusten’. Ze wil dat de begraafplaats bij de Grebbeberg
blijft waar deze is en roept vrouwen en moeders van de gesneuvelden op tot bijval. ‘Onze
soldaten werden begraven zonder beschutting van kisten. De grootste piéteit en
voorzichtigheid met dit werk - nu, na vier maanden - kan niet verhinderen, dat dit opgraven
en transporteren moet gevoeld worden als heiligschennis.’

Weetje

Tijdens de oorlog draagt Wilhelmina zelf haar steentje bij door onderduikers en
onderduikgevers in Rhenen actief te ondersteunen. Dat haar man een heldendood gestorven
is, wordt breed erkend. Dat uit zich ook als Wilhelmina tijdens een herdenking in 1960 Prins
Bernhard begeleidt.
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